
De Gasthuishoeve Grave 
 

 

 

 

Een beknopt overzicht van het complex aan de Jan van Cuijkdijk 1 te Grave van 1827 tot 

1961. 

“Van Textieldrukkerij/Blauwververij tot Apostolische School van de Missionarissen van de 

H. Familie “Notre Dame” en van de Gasthuishoeve tot Blindeninstituut de Wijnberg.” 

Dit overzicht is gemaakt aan de hand van verschillende artikelen, foto’s en 

krantenberichten uit het archief van B.H.I.C.  en het boek “Zilver en Zegen” van J. van 

Dinteren uit 1920, aangevuld met eigen foto’s van de familie van Boekel.  

Met dank aan Jan Timmermans uit Grave voor zijn aanvullingen en bijdragen. 

Samenstelling: Joop van der Linden. 

  



Voorwoord en motivatie: 

 

Mijn naam is Joop van der Linden. Ik ben de tweede zoon van Marinus van der Linden (1923 – 2014) en Cato van 

Boekel (1922 – 1999). Mijn vader kwam uit Schaijk en is na de Tweede Wereldoorlog vertrokken naar de 

Noordoostpolder om daar te werken met het uitzicht op een eigen boerderij aldaar. Hij kreeg verkering met mijn 

moeder Cato van Boekel, geboren op de Vogelshoek te Escharen en op dat moment woonachtig op de 

Gasthuishoeve te Grave. In juli 1950 zijn mijn vader en moeder getrouwd in Grave.  Het huwelijk vond plaats op de 

Gasthuishoeve, daar zijn enkele mooie foto’s van, welke verderop geplaatst zijn.  Nadat mijn ouders getrouwd waren 

woonden ze in Emmeloord, daar is mijn oudste broer Ton geboren.  

Op 27 december 1953 kwam mijn oma, de moeder van mijn moeder, Catharina van Hal (17-5-1885) te overlijden. 

Mijn opa, Johannes van Boekel (5-3-1876) stierf enkele dagen later op 2 januari 1954. Mijn moeder was op dat 

moment zwanger van mij en verbleef in die periode op de Gasthuishoeve bij haar broers en zusters. Op 24 januari 

1954 ben ik in het Gasthuis ziekenhuis te Grave geboren, dit is mijn persoonlijke link met Grave en de 

Gasthuishoeve. Enkele dagen na mijn geboorte kreeg mijn vader het mooie bericht dat hij een boerderij van 24 

hectare kon pachten in Creil aan het Vuurpad 14. 

Na het overlijden van opa en oma van Boekel heeft zoon Harry van Boekel de pacht overgenomen. Op dat moment 

woonden op de Gasthuishoeve nog de kinderen : Martien, Jo, Harrie, Piet en Marie, die zijn allemaal pas getrouwd 

na het overlijden van opa en oma. 

Ik ben dus geboren in Grave, maar opgegroeid in de NOP, helaas kan ik mij van de Gasthuishoeve maar erg weinig 

herinneren. Tijdens familiebezoeken kwamen we natuurlijk bij oom Harrie en tante Corrie van Boekel die de pacht 

van de Gasthuishoeve na het overlijden van opa had overgenomen. Vaag herinner ik me de oprijlaan, de grote 

gebouwen met ronde bogen, de hoge bomen en de mooie boomgaard. Eigenlijk hebben ook mijn oudere broer Ton 

en de kinderen van Harrie en Corrie van Boekel helaas weinig herinneringen aan hun verblijf op deze hoeve. Thuis 

hoorden we wel wat verhalen van mijn moeder over de Canadese soldaten die er na de bevrijding hadden gelegerd 

en over een voormalig klooster, maar meer niet, daarvoor ontbrak toen de interesse. Jammer genoeg kunnen we nu 

niets meer daarover vragen, alle ooms en tantes zijn inmiddels geruime tijd geleden overleden. Nu dat we weten 

wat de historie is en hoe groot het totale complex wat de Gasthuishoeve was, zijn er alleen maar meer vragen 

gekomen. Zeker met betrekking tot de andere gebouwen op het terrein, maar helaas blijft dat een beetje vaag.  

Toen eind jaren vijftig de Gasthuishoeve afgebroken zou worden voor nieuwbouw van Blinden instituut “De 

Wijnberg”,  heeft Harrie van Boekel een nieuwe boerderij genaamd “De Nieuwe Gasthuishoeve” een stukje verderop 

aan de Jan van Cuijkdijk gekregen als compensatie. Ook kreeg Martien van Boekel een baan aangeboden als tuinman 

bij het blindeninstituut de Wijnberg, dit was een onderdeel van de overeenkomst om het terrein van de oude 

Gasthuishoeve vrij te maken. 

Dit verhaal over de Gasthuishoeve heb ik kunnen maken met behulp van beschikbare informatie op internet en via 

oude documenten en kranten. Met name de internet pagina’s van Bommeltje,nl en het B.H.I.C. zijn cruciaal geweest 

in het achterhalen van de nodige informatie. Ook het boek “Zilver en Zegen” uit 1920 van dhr. J. Van Dinteren gaf 

veel duidelijkheid over de periode 1905 tot 1920. Daarnaast was de correspondentie met dhr. Jan Timmersmans van 

groot belang. Helaas waren enkele documenten niet toegankelijk vanwege de privacy wetgeving en sommige oude 

documenten waren gewoon niet te lezen, maar dat kan aan mij liggen. 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 



Tijdlijn “Gasthuishoeve” te Grave: 

 

 

In de negentiende eeuw stond er op de plaats aan de Jan van Cuijkdijk, welke we nu kennen als de Gasthuishoeve, 

een katoendrukkerij en blauwververij van A. Linsen de oude & Zonen. Een van de eerste documenten hierover is 

van 1 augustus 1827 van de Taxateur van het Kadaster met een omschrijving van het gehele complex, met als 

kadastraal nummer sectie B nr. 150. Het volgende gevonden document m.b.t. deze drukkerij/blauwververij is van 21 

december 1850 m.b.t. de verzending van 4 kisten blauw geverfd en gedrukt katoen naar Java.  

In september 1890 wordt door notaris Stael in een advertentie te koop aangeboden een Blauwververij met een 

naastgelegen herenhuis compleet met een landbouwerswoning, stal en remise, gelegen buiten de voormalige 

Brugpoort te Grave, 4 hectare en 29 aren, van de heer A. Linsen. Er wordt extra vermeld dat de Blauwververij 2 jaar 

oud is, dus bouwjaar 1888. (zie plattegrond en tekening met en zonder deze fabriek) 

Op 24 oktober 1890 wordt in de krant bekend gemaakt dat de blauwververij met toebehoren onderhands is 

verkocht aan de heren F. en W. Albers uit Dordrecht en de heer J.W. Luijckx uit Grave. Dhr. J.W. Luijckx was 

rentmeester te Grave. Het complex was van de fa. J. Linsen de Oude & Zonen. In een aankondiging in de krant staat 

dat deze Vennootschap van deze 3 heren het recht kreeg de naam Blauwververij A. Linsen de oude & Zonen te 

handhaven voor de voortzetting van de blauwververij en drukkerij. 

In de krant van 14 april 1894 wordt in een advertentie van notaris Stael, na slechts 4 jaar, wederom de verkoop van 

deze Indigo Blauwververij met toebehoren aangekondigd, het terrein is dan nog 1.33.60 HA groot. Onbekend is wie 

toen de nieuwe eigenaar van het complex is geworden. Een paar weken later op 26 april 1894 wordt in de krant de 

ontbinding van het vennootschap van de heren F. en W. Albers en J.W. Luijckx aangekondigd, de voormalige 

eigenaars van de blauwververij en drukkerij sinds 1880. 

In de krant “De Echo, Het land van Cuijk” van 29 oktober 1904 wordt 10 jaar later weer de verkoop van het complex 

door notaris Stael aangekondigd,  op woensdag 9 november is de inzet en op woensdag 23 november is de toeslag. 

Waarschijnlijk werd het complex toen verkocht aan de Franse Pater Berthier van de Missionarissen van de H. 

Familie. 

In 1895 was de Franse Pater Bethier naar Nederland gekomen om een missiecongregatie op te richten. Hij vond 

medewerking in Grave en kon daar enkele oude kazernegebouwen aankopen en inrichten tot een klooster. In het 

boek “Zilver en Zegen” van Joh. van Dinteren uit 1920 wordt melding gemaakt dat de congregatie van Pater 

Berthier in 1906 de voormalige blauwververij/drukkerij heeft gekocht en tot een Apostolische School heeft ingericht. 

Deze school staat bekend onder de naam “Apostolische School van de Heilige Familie Notre Dame”. Een viertal 

ansichtkaarten uit ongeveer 1910 geven goed weer hoe het complex er in die tijd eruit zag. Dit zijn tevens de oudste 

foto’s welke ik heb kunnen vinden. Op deze school werden studenten opgeleid tot missionarissen. Het werd een 

enorm succes, al snel kwamen er leerlingen uit Nederland, maar ook België, Frankrijk en Duitsland. Hierdoor werd 

het complex in Grave te klein, er werden nieuwe scholen ingericht o.a. in Kaatsheuvel, maar ook in België en 

Zwitserland. De missionaris paters werden uitgezonden naar o.a. Brazilië , Nieuw Guinea en de Verenigde Staten. 

Pater Berthier heeft dit niet meer meegemaakt, hij stierf in 1908. 

Op 16 mei 1921 werd het complex Notre Dame aangekocht voor 23.000 gulden door het College van Regenten van 

het Catharina Gasthuis te Grave, een gevonden krantenbericht maakt hier een melding van. 

Vanaf die tijd is het pand bekend als de Gasthuishoeve, deze naam wordt dan voor het eerst genoemd in regionale 

kranten. De beheerder was dhr. J. Claassen en hij woonde met zijn gezin op de Gasthuishoeve. Er zijn enkele 

krantenartikelen over een salarisregeling, waarschijnlijk werd dhr. Claassen door het College van Regenten Grave 

betaald, gezien de verslagen welke in de kranten werden gepubliceerd. Op het terrein werden enkele 

(school)gebouwen afgebroken, hier kwam later de moestuin. Op de ansichtkaarten van “Notre Dame” zijn deze 

gebouwen nog te zien, op latere foto’s zijn deze gebouwen weg. In advertenties rond 1925 en 1926 werden o.a. 

stenen, houten palen en dakramen te koop aangeboden op de Gasthuishoeve, waarschijnlijk van deze afbraak. 



Vervolg tijdlijn “Gasthuishoeve” Grave. 

 

 

In oktober 1940 werd de Gasthuishoeve via een advertentie in de krant ter pachting aangeboden door notaris 

Hussen te Grave, dhr. Claassen was toen nog steeds de bedrijfsleider. De familie Johannes en Catharina van Boekel 

/ van Hal van de Vogelshoek nabij Escharen is toen de nieuwe pachter geworden van de Gasthuishoeve. Nadat in 

december 1953 en januari 1954 eerst Catharina van Boekel – van Hal en daarna Johannes van Boekel kwamen te 

overlijden heeft zoon Harrie van Boekel de pacht overgenomen.  

Eind jaren 50 werd aangegeven dat er op het terrein van de Gasthuishoeve een nieuw blindeninstituut “De 

Wijnberg” zou worden gebouwd. Als gevolg hiervan werd voor Harrie van Boekel en gezin een nieuwe 

Gasthuishoeve een stuk verderop aan de Jan van Cuijkdijk gebouwd en werd het gehele complex van de oude 

Gasthuishoeve afgebroken. Hiervan zijn een twintigtal zwart/wit foto’s gevonden, welke het reeds verlaten complex 

laten zien. 

Op de komende pagina’s staan de verschillende documenten, foto’s, plattegronden, advertenties en 

krantenberichten welke betrekking hebben op het voorgaande verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vanaf hier de verschillende documenten, plattegronden, tekeningen, 

krantenberichten en foto’s welke ik gevonden heb tijdens mijn onderzoek: 

 

 

Onderstaand bericht is een gedeelte van een rapport, afkomstig van de website BHIC, Het 

geheugen van Brabant: Grave volgens de Taxateur van het Kadaster, gemaakt op 1 

augustus 1827. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oude plattegrond van Gemeente Grave , waarop de Blauwververij vermeld staat. 

 

 



 

 

Op de plattegronden, voorgaande pagina en de pagina hiernaast, waarschijnlijk van 

tweede helft negentiende eeuw, is te zien dat er eerst 2 lange gebouwen op het terrein 

staan. Pas op de getekende kaart hierboven van ongeveer rond 1890 staat het gebouw 

met de schoonsteen, in de lengte van de Raam erbij getekend. Op de oude kaarten staat 

“Blauwververij” vermeld op de kaart. Ook staat op de kaart dat het land aan de andere 

kant van de Jan van Cuijkdijk de naam Gasthuis heeft. Deze uiterwaarden werden 

gebruikt als gras/hooiland. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



Het document van 21 december 1850, waarin de verscheping van 4 kisten geverfd katoen 

van de fa. A.Linsen de oude & Zonen uit Grave naar Nederland Indië,  Java is 

goedgekeurd. 

 

 

 



Waarschijnlijk werd de ons nu bekende Gasthuishoeve gedeeltelijk in 1888 verbouwd. Dit 

is op te maken uit de aankondiging van de verkoop van een voormalige Blauwververij en 

drukkerij met landbouwerswoning met stal en remise op 12 en 26 september 1890. 

Daarin wordt melding gemaakt van het veilen en verkopen van dit complex. Er wordt 

vermeld dat de Blauwververij dan 2 jaar oud is . 

 

 

 

 

 

 

 



In oktober 1890 werd via een onderhandse akte de Blauwververij en Drukkerij A. Linsen 

overgedaan aan 3 kopers, die toestemming kregen onder de oude naam verder te gaan. 

Hieronder de aankondiging in de krant. 

 

 

 

 



In 1894 werd het complex opnieuw te koop gezet en daarna werd, na de verkoop, de 

vennootschap van de 3 vorige eigenaars ontbonden, hieronder de bekendmakingen in de 

kranten. (Foute weergave in de advertentie van het jaar 1894 in 1984!) Onbekend is wie 

de nieuwe eigenaar werd. 

 

 



10 jaar later, in 1904 werd het complex wederom te koop aangeboden, maar daarvoor is 

het zaak te kijken naar wat er in Grave was gebeurd: 

In 1895 kwam de Franse Pater Berthier naar Nederland om een missieklooster op te 

richten. Hij werd erop gewezen dat in Grave gebouwen te koop zouden zijn. Er werd een 

oude kazerne aangekocht en deze werd omgebouwd tot klooster. Pater Berthier stichtte 

hier een orde welke wat oudere jongeren tot missionarissen ging omscholen, zie 

onderstaand bericht.  

 

  

 



In de krant wordt melding gemaakt van vervelende jeugd die de paters bij de opbouw van 

hun werkzaamheden het leven zuur probeerden te maken. 

 

 

 

 



Op deze pagina de foto’s van de tot missiehuis verbouwde kazerne in Grave. 

 

 

 

 

 



 

 

 

De aankondiging van de verkoop van de Blauwververij in 1904, waarschijnlijk kocht Pater 

Berthier toen het gehele complex waar in 1906 de school “Notre Dame” werd gevestigt. 

 



Hieronder 2 ingekleurde Duitse ansichtkaarten van rond 1907, nadat de verbouwing van 

de blauwververij tot Apostolische School “Notre Dame” afgerond was. 

 

 



Op deze en de volgende pagina 4 Nederlandse ansichtkaarten met de foto’s van de 

Apostolische School “Notre Dame” waarschijnlijk rond 1910 

 

 

 



 

 

 

 

De volgende pagina’s zijn afkomstig uit het boek “Zilver en Zegen” van J. van Dinteren en 

werd uitgegeven in 1920. 



 



 



 



 

 

 

Deze pagina’s zijn afkomstig uit het boek “Zilver en Zegen”van pater J. Van Dinteren en is 

uitgegeven in 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hieronder de overlijdens advertentie van Pater Berthier uit de krant van zaterdag 24 

oktober 1908. 

 

 

 

 

 



De gebouwen werden te klein voor de missieschool, zie onderstaande berichten 

 

 

 



 

 

 

Door de grote toestroom 
van studenten is de school 
genoodzaakt uit te breiden 
naar o.a. Kaatsheuvel, maar 
ook in België en 
Zwitserland worden nu 
scholen opgericht.  

Al snel verlaten de jonge 
paters de apostolische 
school in Grave. 

Het moederhuis blijft wel in 
Grave 

 



Op 16 mei 1921 wordt in de krant melding gemaakt van de aankoop van de gebouwen 

van de “Notre Dame” door het College van Regenten van het Gasthuis voor 23.000 

gulden. 

 

Er wordt een beheerder aangesteld voor de Gasthuishoeve, dhr. Johannes Claassen, dit 

maak ik op uit de gemeenteberichten over zijn salaris onderhandelingen uit kranten van 

1921, 1922 en 1923. Hij was ook woonachtig met zijn gezin op de Gasthuishoeve. 

 



Uit diverse advertenties in regionale kranten uit de jaren twintig en dertig is op te maken 

dat de oude school op het terrein van de Gasthuishoeve werd afgebroken en dat het 

bijbehorende land deels werd verpacht. De betreffende gebouwen voor de hoeve staan 

wel op de ansichtkaarten van de Apostolische School, maar niet meer op de foto’s hierna. 

 

 

 

 

 



In oktober 1940 wordt er de verpachting van de Gasthuishoeve aangekondigd. Dhr. J. 

Claassen is dan nog steeds de beheerder. In november werd door Johannes en Catharina 

van Boekel deze hoeve gepacht. De beheerder J. Claassen verhuisde naar de 

Gasthuisstraat 7 in Grave. 

 

 



Johannes van Boekel en Catharina van Hal-van Boekel 

 

 

 

De familie van Boekel voor de Gasthuishoeve in de jaren veertig. 

 

 



De kinderen van Boekel in de jaren veertig met onbekende kinderen, voor de boomgaard. 

Cato, onbekend, Harrie, Ciska, geknield Piet, Jo, onbekend, Wim, onbekend en Martien 

 

 

 



 

 

Familie van Boekel, begin jaren vijftig, in de tuin van de Gasthuishoeve, zonder Ciska. 

 

 

 



De familie, zonder Ciska, voor de Lourdesgrot op het terrein. 

 

 

Jo van Boekel met paard voor de Blauwververij, naast de rivier “de Raam”. 

 

 



Piet van Boekel met zijn ouders na terugkeer uit Nederlands Indië 

 

Familie van Boekel in de Gasthuishoeve bij de terugkeer van Piet uit Nederlands Indië. 

 

 



De complete familie van Boekel voor de Gasthuishoeve. 

 

Hieronder de huwelijksfoto’s van Cato van Boekel met Marinus van der Linden op de 

Gasthuishoeve. 

 



Deze foto is aan de Raam voor de Blauwververij. 

 

De mannelijk familieleden van v.d. Linden en van Boekel. 

 

 



Cato van Boekel/van der Linden, met links Marie en rechts Hanneke van Boekel 

 

Opa en oma van Boekel met hun oudste kleinzoon Ton van der Linden 1952 

 

 



De enige kleurenfoto van de Oude Gasthuishoeve , vlak voor de afbraak eind jaren vijftig. 

 

De “Nieuwe Gasthuishoeve” omstreeks 1960 

 



Nadat Harrie van Boekel met zijn gezin de Gasthuishoeve had verlaten kwam het complex 

leeg te staan, hieronder enkel foto’s voordat alles werd afgebroken. 

 

 



 

 



 

 



 

 



De enige gevonden foto van de afbraak 

 

 

Tijdens de afbraak werden in de gedempte grachten munitie gevonden. 



Na de afbraak werd in 1961 begonnen met de bouw van het blindeninstituut “De 

Wijnberg”. Hieronder foto’s van het slaan van de eerste paal, met de boomgaard 

van de Gasthuishoeve duidelijk op de achtergrond. 

 

 

 



“Van Textieldrukkerij/Blauwververij tot Apostolische School van de Missionarissen van de 

H. Familie “Notre Dame” en van de Gasthuishoeve tot Blindeninstituut de Wijnberg.” 

 

 

 

 

 

 

Tijdsspanne : 1827 tot 1965. 

Samenstelling: Joop van der Linden 

Advies, aanvullingen en bijdragen : Jan Timmermans 

Geraadpleegde bronnen:  

*Familie van Boekel 

*Website en archief: BHIC, diverse krantenberichten, foto’s  en artikelen 

*Website : Bommeltje.nl 

*J. van Dinteren M.S.F. , het boek “Zilver en Zegen” uit 1920 

 

 

 


